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Schooljaar 2022-2023 

 



 

 

        

                                         Vrije dagen 3de trimester: 

 

Maandag 1 mei 2023: Dag van de Arbeid 

Zaterdag 6 mei 2023: schoolfeest voor de 3 vestigingen 

Maandag 8 mei 2023: lokale verlofdag 

Woensdag 17 mei 2023: pedagogische studiedag 

Donderdag 18 mei 2023: O. H. Hemelvaart 

Vrijdag 19 mei 2023: brugdag 

Maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag 

 

 

Vrijdag 16 juni is er geen nabewaking in BKO 

(wel voorbewaking) 

 

 

Vrijdag 30 juni stoppen de lessen om 12 uur en start de 

zomervakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPIN VERMIST 

 

 
→Dit is een taalkanjerverhaal geschreven door Lise Van Den Bosch, 5B.  

 
 

Jonas zat weeral straf te schrijven. En de directeur had het weer gemunt op Jonas. Hij moest 

100 keer ‘Ik zal het nooit meer doen’ schrijven. 

Alsof hij zich aan die belofte zou houden. 

 

 

De juf zei tegen haar klas: ‘We gaan morgen naar een reptielenmuseum.’ 

Jonas dacht natuurlijk ‘Oh leuk! Ik kan mijn spin meenemen, dat wordt  

hartstikke leuk, maar Leen is er wel heel bang van.’ Maar dat maakte Jonas 

eigenlijk niets uit. 

 

De schooldag was voorbij. Jonas ging meteen naar Tsung. Hij vertelde: ‘Ik ga mijn spin 

meenemen naar dat reptielenmuseum.’ Natuurlijk vond Tsung dat geen goed idee. Maar ja, had 

hij een keus? Nee. 

 

Het was de volgende dag. Jonas had zijn spin genaamd ‘Harry’ meegenomen. 

De naam komt van: harig. Hij had Harry in zijn rugzak gestoken. Ze gingen naar de bus. Jonas 

ging naast Leen zitten, want hij was smoorverliefd. Leen keek hem heel vies aan en zei: ‘Hey, ik 

wil helemaal niet naast jou zitten.’ 

‘Dat is dan jammer, ik zit er nu toch al’, zei Jonas. 

 

Eindelijk waren ze aangekomen. Ze waren binnen. Jonas deed zijn rugzak open en keek naar 

Harry. Maar tot zijn verbazing zat Harry niet meer in het potje waar Jonas hem had ingestoken. 

Hij ging meteen naar Tsung. Hij fluisterde stil: ‘Tsung ik heb slecht nieuws, ik ben Harry kwijt.’ 

‘Wat!’, zei Tsung veel te luid. ‘Ssst, niet zo luid’, zei Jonas. ‘Wat moet ik nu doen? Ik kan niet 

naar de juf, dan gaat ze heel boos op mij zijn en dan moet ik weer straf  

schrijven’, dacht hij. 

 

 

Maar toen gebeurde het. Leen zag de spin. ‘Aaaaah!’, gilde ze. ‘Een spin!’, riep ze door het 

museum. ‘Ohnee’, dacht Jonas. Hij ging meteen naar Harry en deed de  spin in zijn potje en 

deed het potje goed dicht. 

 

 

Toen kwam de directeur. Jonas stond stokstijf. Hij durfde niet te bewegen. ‘Wat is hier aan de 

hand?’, vroeg hij. ‘Jonas heeft een spin meegenomen naar het museum’, zei Leen. Jonas 

glimlachte onschuldig. ‘Hoe durf je Jonas! 

 



 

 

 

Je kan toch niet zomaar een spin meenemen!’, zei de directeur boos. 

‘Het spijt me’, verontschuldigde Jonas. ‘We gaan nu allemaal terug naar school, zodat jij weer 

straf mag gaan schrijven’, zei de directeur. 

‘Bedankt hoor’, zei Leen boos. 

 

Toen ze de bus instapten, durfde Jonas niet naast Leen te gaan zitten. Dus zat hij helemaal 

alleen. Toen ze eenmaal op school waren aangekomen, moest Jonas meteen naar het bureau 

van de directeur om straf te schrijven. 

 

Hij moest 100 keer ‘Ik zal het nooit meer doen’ schrijven. 

En daar was hij nog wel even aan bezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grootoudersfeest 2023 

 
 
 
Hallo iedereen, 
 
Het was alweer eventjes geleden maar dit jaar mochten we weer een grootoudersfeest geven 
met vele prachtige optredens, joepie! 
 

Is het een vliegtuig?      Is het een vogel?  
Nee dat is het niet...  
 

Het zijn Jos en Arlet die je in een luchtballon ziet! Ze hadden, voor hun 25jaar huwelijk, een 
ballonvaart van hun kinderen gekregen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen ze in de lucht tussen de wolken zweefden, zagen ze een gele ballon vliegen. En ja hoor, 
die nam hen mee op wereldreis... 
 
Samen met hen vlogen we de heeeeeele wereld rond. We vlogen: 

Naar de indianen, 
Naar de leeuwen, 

Naar de markt hier in Kapellen, 
Naar de zeemannen en de vissen in het water,  

Naar de mooie bloemen en surfgolven in Hawaï, 
Naar de bergen vol sneeuw waar we konden skiën, 

Naar de Farao en zijn danseressen, 
Naar het circus met koorddansers!  

 
Waaaauw, wat een mooie ballonvaart was dat!  
 

En zullen we je eens een geheimpje vertellen? 
Als jullie ook de wereld rond willen dan kan je eens naar onze 
foto's gaan kijken op de website! 
 

Kan jij de gele ballon ook vinden en volgen? Dan vlieg je de hele wereld rond... 
  
 
Groetjes,  
Kindjes van julesklas 1 en juf Sandra 
 
 



 
 
 

 
                                

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

   uitstap het Planetarium                                                                                                                                            

  

Op maandag 27 februari gingen we naar het Planetarium met de 

bus. Eenmaal in het Planetarium, kregen we een boeiende uitleg 

over de aarde en zijn vrienden. We kwamen te weten dat Venus 

wolken heeft en Uranus op zijn zij ligt. Jupiter en Saturnus zijn 

trouwens gasplaneten. 

Ook hebben we geleerd over sterrenbeelden zoals 

‘Orion de jager’, ‘de Grote Beer’ en ‘Leo’. Wist je trouwens dat de 

riem van ’Orion de jager’ naar het sterrenbeeld ‘de Grote Hond’ 

en ‘Grote Beer’ wijst? 

En dat het lijkt dat alle sterren rond de Poolster draaien. 

Dat komt doordat de draaias van de aarde ongeveer 

op de Poolster gericht is. Ten slotte kwamen we ook nog te weten 

dat Pluto één van de vijf dwergplaneten is, naast Makemake, Eris, 

Haumea en Ceres. 



Uitstap volkssterrenwacht Mira     
 

 

 

Nadien gingen we eerst eten in het klooster van de Norbertijnen. 

Daarna wandelden we naar de volkssterrenwacht Mira. We kregen eerst een uitleg over 2 

telescopen: de spiegeltelescoop en de gewone telescoop. Vervolgens keken we naar het ISS. 

Met een klein rekensommetje kwamen we erachter hoe lang het duurde voor het ISS een rondje 

rond de aarde draait. Namelijk 96 minuten om precies te zijn. 

 

 

Dan keken we naar een gevaarlijke kijker die zonlicht opving. We kregen ook les over de kleuren 

en over ultraviolet. De gids zette een speciale lens op de zonneprojector en toen zagen we alle 

kleuren van de regenboog. Dat was indrukwekkend. Daarna zette hij ook nog een ultravioletlamp 

aan.  

 

 

Nadien kwam het leukste stuk: de telescoop buiten. Daar keken we naar Venus, Mercurius en de 

zon door twee reusachtige telescopen. De grootste had een lens van 50 cm breed! We kregen 

ook een uitleg over de grootste telescoop ter wereld. Die was namelijk 10 meter! We kregen ook 

een uitleg hoe ze wisten wanneer de zon had geschenen. Dat deed hij met een glazen bol. 

Daarachter zat een speciaal papiertje dat begon te branden door de zon.  

Na een leuke dag gingen we weer naar huis met de bus. 

 

 

 

Geschreven door Lukas Meynen, Liam Rooms en Arnaud Siera uit 5B. 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verslag van de VRT en Brussel. 

 

Het was heel vroeg in de ochtend toen ik moest opstaan voor de uitstap naar Brussel. Om 
7:30 uur zaten we al op de bus. Ongeveer rond 9.30 uur arriveerden we bij de VRT. We 
mochten niet in de bus eten maar toch was de busrit leuk. Bij het uitstappen mochten we 
ons tussendoortje eten. Daarna gingen we naar binnen. 
 

 
VRT 
 

We stapten binnen en zagen een groot onthaal bij de ingang. Er kwamen twee gidsen voor 
drie klassen. Dus één klas moest gesplitst worden. Dat was mijn klas .Daardoor zat ik niet bij 
mijn vriendinnen, maar dat maakte de rondleiding niet minder interessant. We liepen door 
het VRT-gebouw en gingen eerst naar de wc. Daarna gingen we naar een decor van FC de 
kampioenen. Dat was heel cool om te zien net zoals de rest. 
We liepen nog door een paar echte decors bv.: de Zevende Dag en de toog van de FC. De 
kampioenen. De studio van het journaal en Karrewiet waren leuk om te zien. We hebben 
ook nog 3 BV’s gezien. 
 

nieuwskamer     Karrewiet-logo 

  VRT toren (89 m hoog)  
 
 

Vlaams Parlement                
 

 Na de VRT zijn we op de bus gestapt en doorgereden naar het Vlaams Parlement. Daar 
aangekomen moesten we eerst eten dat deden we in de kelder. Daarna begonnen we aan 
de tweede rondleiding van de dag. We gingen eerst naar boven en de gids legde uit dat het 
Vlaams Parlement vroeger een postkantoor was. Ik zelf was een beetje moe van de eerste 
rondleiding. We gingen naar de vergaderzalen en mochten kennismaken met het leven van 
een volksvertegenwoordiger. Daarna gingen we een beetje wandelen door het Vlaams 
Parlement en dan zagen we het bouwplan van het Vlaams Parlement. Naast dat bouwplan 
stonden de liften van vroeger en daar stonden poppen in als een kunstwerk.                         
 



 
                                         

 
Poppen in de paternosterlift van het Vlaams Parlement 

 

 
 
Daarna liepen we door naar de koepelzaal. We zagen eerst het glazen dak vanaf boven. 
Daarna zagen we de onderkant van de koepelzaal: een soort ingegoten schelp.  Toen gingen 
we in de koepelzaal, die was kleiner dan ik had verwacht maar wel mooi. Deze keer zag je 
het glazen dak heel mooi. Toen gingen we weg naar een andere ruimte en daar gaf de gids 
wat uitleg over het stemrecht in het verleden. Blijkbaar mochten vrouwen nog niet zo heel 
lang geleden niet stemmen. De rondleiding was bijna gedaan. 
 

 
Brussel 
 
Toen gingen we nog even wandelen in het oude  
centrum van Brussel bij de Grote markt. We mochten een souvenir kopen maar de meeste 
kochten een wafel met veel slagroom. Een vriendin van mij kreeg haar wafel niet op dus 
mocht ik die want ik had er geen gekocht.  
 

Een lekkere wafel met poedersuiker 

nadat we hadden gewandeld en Manneken Pis hadden gezien. 

 
 
 
 
Manneken Pis had een kostuum aan. 
Daarna gingen we gewoon terug wandelen naar de bus en rond 18:30 uur kwamen we terug 
op school aan.  
 

Het was een heel leerrijke dag en het was leuk.                 Kourtney 6A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee leerlingen uit 5C, Hannelore Lambrechts en Milla De Schepper, kregen een vermelding in 

het informatiemagazine van de gemeente Kapellen.  

Proficiat Hannelore en Milla met jullie mooie tekeningen die nu te zien zijn op een aantal 

glasbollen! 

 

Bron: Informatiemagazine #INFO KAPELLEN NR 4 . APRIL 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liefste dagboek,  

 

Op vrijdag 28 april zijn wij op uitstap geweest!  
Rararaaa, naar waar? De … ZOO!  

We zijn er met de trein naartoe gegaan.  
We kregen daar eerst een rondleiding. We hadden een leuke gids, Maria. We 
hebben veel nieuwe dingen gezien en kregen veel informatie.  

Daarna zijn we in groepjes alleen rondgegaan. We moesten informatie 
zoeken en invullen in de bundeltjes.  

Mijn favoriete dier was een stokstaartje,  
want ze zijn lang en staan heel stil.  

Wow, dit was echt een hele leuke uitstap!  

 

Tot morgen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagboekfragment: Yinte – Tibo – Yeva – Jens (4C)  

Tekeningen: Xander – Uliana (4C)  

 

 



 

 

 

Kijk je mee binnen in Julesklas 2? 

In de maand mei leerden wij over kriebeldiertjes en werkten rond ‘rupsje nooit genoeg’ en 

gaatjes.  

Wist je dat?  

• rupsen pootjes hebben en wormen niet? 

• een rups zich vol eet met blaadjes, verandert in een cocon en een vlinder wordt? 

• wij ook een echte rups in de klas hadden? 

• wij nu wachten tot de vlinder uit zijn cocon komt? 

• wij ook kunnen stappen als een rups met veel pootjes? 

• wij in onze klas ook overal gaatjes kunnen vinden? 

• gaatjes groot en klein zijn? 

• dat je van alles door gaatjes kan steken en erdoor kan kijken? 
 

 

 

 

 

Veel groetjes van de Julekes van juf Kristel en juf Karen! 

 

 

 

 

Rupsje at rupsje at … een gat in een blad  

Rupsje spon rupsje spon … een cocon in de zon  

Vlinder vrij vlinder vrij … weg ben jij! 



UITSTAP 1STE LEERJAAR NAAR DE MELKBOERDERIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vastenactie in de kleuterschool 

 

Dit jaar was onze vastenactie voor zowel verre landen zoals Malawi en Zuid-Soedan, als dichtbij, 

de kinderen van bij ons. 

In de klas verzamelden we centjes om schoolmateriaal aan te kopen in Malawi en voor het lege 

brooddozenproject dicht bij ons. Ook verzamelden we kaarsenstompjes voor het oprichten van 

een kaarsenfabriek in Zuid-Soedan. 

In de klas werkten we het thema verder uit:  

              

    

 

 

Wij zijn Afrikaanse 

beeldjes en hutten aan 

het knutselen 

Kijk eens hoe 

mooi onze hut 

is ☺! 



 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

Er werd ook geleerd over de 

verschillen tussen België en Zuid-

Soedan. 

Kijk, ik ben de 

kaarsen aan 

het wegen. 

MMmmm,  

de soep is 

echt lekker! 

 

Wij zijn zelf soep aan het maken! 

Kijk eens hoe goed ik al kan snijden!     

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                      

     

 

We leerden ook over de verschillende euromunten en de briefjes. Ook in onze winkel leerden we 

bewust worden over hoeveel je voor iets moet betalen.  

 

 

Op de speelplaats zongen we ook elke maandag uit volle borst ons liedje over ‘samen delen’, 

want dat is eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap die we hebben meegekregen!  

 

 

Voor ons waren het alvast hele fijne weken en dankzij jullie mooie bijdrage was de vastenactie 

helemaal geslaagd! Een dikke dank jullie wel! 

 

 

De mensen in 

Afrika dragen 

vaak andere 

kleren dan 

hier.  



 

 

 

Maandkalender – mei 2023 

MA 1 Dag van de Arbeid 

DI 2 14.00 u: Poppentheater Olleke Bolleke 1A+B+C 

WO 3 10.45 u: Poppentheater Olleke Bolleke 2A+B+C 

DO 4  

VR 5  

ZA 6 Schoolfeest voor de 3 vestigingen 

ZO 7  

MA 8 Lokale verlofdag 

DI 9 Zwemmen blauwe kleuters HB1+2 

WO 10  

DO 11 12.30 u: 4de leerjaar Red Star Line musical - Puurs 

VR 12 9.30 u-14.30u: kleuterschool naar speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal 

ZA 13 Eerste Communie 

ZO 14  

MA 15 20.00 u: ouderraad 

DI 16 
Concert Steven Solo ‘PONG’ – 10.30u: 6A+B+C – 14.00 u: 5A+B+C 
14.00u: Bib bezoek 3A 

WO 17 Pedagogische studiedag 

DO 18 O.H.Hemelvaart 

VR 19 Brugdag 

ZA 20  

ZO 21  

MA 22  

DI 23 14.00 uur: poppentheater FroeFroe ‘Roodhapje’ – 3e en 4e leerjaar 

WO 24  

DO 25 4de leerjaar Suske en Wiske museum 

VR 26 9.00 uur: Bib bezoek 3B 

ZA 27  

ZO 28 Pinksteren 

MA 29 Pinkstermaandag 

DI 30  

WO 31  

   

 

 



 
Maandkalender – juni 2023 

DO 1  

VR 2 1ste leerjaar uitstap naar Vleeshuis 

ZA 3  

ZO 4  

MA 5  

DI 6  

WO 7  

DO 8  

VR 9  

ZA 10  

ZO 11  

MA 12  

DI 13  

WO 14  

DO 15 14.30u: Diploma Blauwe kleuters EL 1+2+3 

VR 16 
14.30u: Diploma Blauwe kleuters EL 4+5+6 
9.00u : 3B Bib bezoek 

ZA 17  

ZO 18  

MA 19 14.30u: Diploma Blauwe kleuters HB 

DI 20 
Oudercontact julekes instap Pasen en O.H.H 
14.00u: 3A Bib bezoek 

WO 21  

DO 22 20.00u: Ouderraad 

VR 23  

ZA 24  

ZO 25  

MA 26 Eindejaarsklassen 

DI 27 Eindejaarsklassen  

WO 28 
Eindejaarsklassen 
9.45u : ijsjesfeest Kleuters EL + HB 

DO 29 
1ste leerjaar uitstap Lilse Bergen 
Rapport Lagere School 
2de leerjaar uitstap Sea Park 

VR 30 
Gebedsviering Lagere school 
Lessen stoppen om 12 uur – start zomervakantie 



 

uw kind, onze zorg 


