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Schooljaar 2021-2022 

 



 

 

 

 

Thema’s januari - februari van de kleuterschool 

 
EL julesklassen 1 en 2:  

• 10/01/22 t/m 21/01/22 Themaloos 

• 24/01/22 t/m 28/02/22 Feeën 

• 31/01/22 t/m 4/02/22 Verkeer 

• 7/02/22 t/m 18/02/22 Muziekinstrumenten 

• 21/02/22 t/m 25/02/22 Verkleedfeest 

EL leefgroepen 2 + 3 + 4:  

• 10/01/2022 t/m 14/01/22 Themaloos 

• 17/01/22 t/m 28/01/22 Licht en donker 

• 31/01/22 t/m 4/02/22 De ruimte 

• 7/02/22 t/m 18/02/22 Verkeer 

• 21/02/22 t/m 25/02/22 Carnaval 

 

El leefgroep 1 + 5 + 6:  

• 10/01/22 t/m 21/01/22 Themaloos 

• 24/01/22 t/m 4/02/22 Licht en donker – dromen in de nacht 

• 7/02/22 t/m 18/02/22 Verkeer – op wieltjes 

• 21/02/22 t/m 25/02/22 Carnaval – alles op z’n kop 

HB julesklas en leefgroepen 1 + 2:  

• 10/01/22 t/m 28/01/22 Het lichaam + ziek zijn 

• 31/01/22 t/m 11/02/22 Mobiliteit 

• 14/02/22 t/m 25/02/22 Kleuren (carnaval) 

 

 

 

Vrijdag 25 februari start de krokusvakantie. 

 

 

   

 

 



HELM OP FLUO TOP!! 
 
Zoals elk jaar is het in deze periode zeer belangrijk om je fluohesje aan te doen.  
We werken met spaarkaarten en opdrachten waarvoor onze leerlingen leuke beloningen krijgen. 
Onlangs verdienden de leerlingen 10 min extra speeltijd, omdat 75 percent in orde was met zijn 
fluohesje.  
 
De klassen krijgen elke maand een opdracht, die ze moeten uitvoeren! In november werd de 
speelplaats versierd met de prachtige fluo-posters van de leerlingen. De opdracht van december 
was een wedstrijd tussen de klassen om een leerling aan te kleden met het meeste fluo.  Wat de 
activiteiten voor januari en februari zijn, houden we nog even als verrassing. 
 
Af en toe staan er leerkrachten aan de schoolpoort om de leerlingen aan te moedigen om het 
fluohesje te dragen en dit op het liedje van helm op fluo top!  
 
Op het einde van de actie, op dinsdag 22 februari zal er weer een fluofeest zijn. Op deze dag 
trekken we ook de namen van 2 leerlingen die een volle kaart hebben. Deze leerlingen gaan die 
dag naar huis met een kleine beloning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denk eraan: Met fluo aan , ziet men je beter staan. Wij gaan er 

met de hele school tegenaan.  

 
 
DOE ZO VOORT !! 
 
 

 

 



 

 

 

Elk jaar komen er meer en meer kinderen meedoen aan de zwemmarathon en terecht! Het is 

dan ook altijd super fijn. Zeker als we nog een half uurtje mogen spelen/ravotten in het water. 

We versierden dan ook de eerste plaats met onze 223 baantjes. Zeer knappe prestatie! Dit wil 

zeggen dat we gemiddeld 24,78 baantjes zwommen op een half uurtje. Dikke duim voor alle 

deelnemers. 

De mini marathon werden we ook eerste en tweede! We brachten op het half uur de meeste 

ballen (230 ballen) over en weer dus ook hier een dikke proficiat aan alle deelnemers. 

Laat ons niet vergeten dat de gratis wafel achteraf ons ook gesmaakt heeft. Dus dank aan de 

organisatie van Kapellen!  

Dank u wel aan al deze sportievelingen! Hopelijk volgend jaar met het dubbele aantal 
deelnemers! 
 
Meester Klaas 
 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van onze zwemmarathon! 

 



Liefste dagboek (Hoevensebaan) 

maandag 22 november 

Plots lag er een doos in onze school. Hoera ! De sint was bijna jarig maar helaas pindakaas 

mocht hij niet naar onze school komen door corona. 

dinsdag 23 november 

Vandaag was er een verrassing van modepiet. Hij bracht kleren om in de poppenhoek mee te 

spelen. 

donderdag 25 november 

Hoera, vandaag een verrassing van inpakpiet. We mochten zelf cadeautjes inpakken. 

maandag 29 november 

Hoera, verrassing van danspiet. We leerden het dansje voor de sint. 

woensdag 1 december 

Zoom met de lieve sint. We kregen weer leuke cadeautjes en lekkers. 

donderdag 2 december 

Verrassing van bakpiet. We bakten allemaal overheerlijke speculaas. 

 

    

   



  

   

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leefgroep 3 – Thema: Kerstmis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik ga de kerstboom mooi versieren, want we gaan Kerstmis 

vieren. 
Een strikje hier een strikje daar, nu is de kerstboom bijna 

klaar. 
Lichtjes aan, lichtjes aan, kom maar bij de kerstboom staan. 
Duizend lichtjes in de klas, ik wou al dat het Kerstmis was. 

 
 

Kerstmis is bijna daar, we maken alles in ons klasje klaar voor 2 gezellige weken. 
Kerstbomen versieren, versiering maken, kerstbomen schilderen, liedjes zingen en 
aan het einde van de week nog een kerstfeest waar we genieten van gezellig 
samenzijn!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinterklaas op de Pastoor Vandenhoudtstraat 

 

          Dag Sinterklaas, dag roetpieten ….                                                                                    

Hopelijk mogen we jullie volgend jaar terug verwelkomen op onze school! 

 

Met deze zin eindigden we vorig jaar het virtueel bezoek van de Sint en het echt bezoek van de 

roetpieten op school. 

En het zag er dit schooljaar heel goed uit! De Sint en zijn pieten waren er klaar voor om terug met 

z’n allen onze kinderen een onvergetelijke dag te geven! 

Maar op het allerlaatste nippertje gooide Corona nog maar eens roet in het eten … Door de 

stijgende cijfers en door de vele zieke kinderen op school was het voor de Sint en zijn Pieten niet 

meer haalbaar om op een veilige manier naar onze kinderen te komen. 

Gelukkig is de Sint mee met zijn tijd. Hij wilde toch wel heel graag de kinderen van het tweede en 

derde leerjaar even zien. Vandaar dat hij ons het volgende liet weten: 

Ik ben al een oud man, weten jullie wel, en omdat ik jullie graag 

nog vele jaren blij wil kunnen maken,  

moet ik extra voorzichtig zijn. Toch wil ik jullie graag  

even kunnen zien. 

Ik wil daarom aan jullie juf vragen om vrijdagnamiddag 3 

december op onderstaande website te klikken. Dan kunnen we 

elkaar via de computer zien. 

 

 
 
Zo gezegd, zo gedaan. Elke klas kreeg een vast uur om in te 
loggen. Ze hadden een klein kwartiertje de tijd om hun dansjes, 
liedjes, gedichtjes en knutselwerkjes te laten zien en te laten horen. 
Ook de Sint kreeg even de tijd om voor te lezen wat er in zijn groot 
boek geschreven stond. Buiten wat babbelende meisjes en drukke 
jongens kunnen de kinderen heel goed werken, rekenen, lezen, 
opruimen en samen spelen. De verbinding was niet overal even 
goed, maar je zag de kinderen en de Sint toch wel genieten van dit 
online bezoekje. 
 
 
 

 
 
Voor de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar was er jammer genoeg geen tijd om online te 
komen. Gelukkig was de Sint hen niet vergeten hoor! Ze kregen allemaal hun verdiende 
speculaas, mandarijnen, letterkoekjes en natuurlijk ook enkele leuke spullen om in de klas te 
gebruiken. 
 
Bedankt aan alle juffen en meesters om er toch een leuke Sinterklaasdag van te maken!  

 

     Dag Sinterklaas, dag roetpieten ….                                                                                    

Hopelijk mogen we jullie volgend jaar terug verwelkomen op onze school! 



         
 
 
 
Het is weer die tijd van het jaar, ons schoentje staat al klaar! 
 
 
Dit jaar werden onze kinderen echte bakpieten. Wat was er nu gebleken… De bakpiet was alle 
recepten van de lekkernijen in Spanje vergeten. Wat is nu een Sinterklaasfeest zonder lekkernijen? 
 
De bakpiet ging aan de slag maar het lukte niet echt zonder zijn recepten. Onze kinderen mochten 
proeven van zijn probeersels maar wat was dat vies zeg! 
De Sint en zijn roetpieten schakelden daarom de hulp van de kinderen van Klavertje Vier in. Ze 
wilden maar al te graag bakpiet helpen. De klassen werden gevuld met heerlijke aroma’s. 
Allerhande recepten werden uitgeprobeerd; pepernoten, marsepein, speculaas,… Gelukkig 
hebben onze kinderen met de hulp van de juffen, de juiste ingrediënten en verhoudingen 
gevonden. Zo kon de bakpiet terug aan de slag en konden de lekkernijen toch nog op tijd geleverd 
worden. 
 

Zoals jullie weten bezocht Sinterklaas op vrijdag 3 december elke klas van de vestiging Engelselei 
via een ‘live meeting’. Ja hoor, ook de Sint gaat mee met zijn tijd. Hij ging in interactie met de 
kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar en riep de hulp in van Juf Nadia en juf Maureen om 
de cadeautjes uit te delen. De sinterklaasliedjes weergalmden door de gangen en uiteraard werd 
er goed gefeest in elke klas! 

         

 

 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint,… 

           



                 

 

   

      

 

 

                                              

 

 

 

        

       

 

 



 

 

 

 

 

 

     

                               

                

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                 



 
 
Geachte Directie,  
Liefste Juffen, Beste Meesters, 
  

Woensdag en vrijdag werd ik virtueel onthaald in jullie school, omdat Corona ook dit jaar een normaal 
bezoek niet toeliet.  Dank voor deze warme ontvangst. 

Ik hoop dat de kinderen toch een beetje genoten hebben van onze ontmoeting en gesprekjes op 
afstand.  De Sint had in elk geval veel deugd van de vele liedjes en dansjes die ze aangeleerd hadden. 

Ik wil niet nalaten jullie te bedanken voor alle voorbereidingen om er ook dit jaar een fijn Sintfeest van te 
maken, zij het dan vanop afstand en met de nodige technische uitdagingen... 

Maar ik wil jullie nog véél meer bedanken voor alle flexibiliteit die jullie al bijna twee jaar dagelijks tonen 
in zeer moeilijke omstandigheden.  Voor mij was dit maar enkele uren aanpassen, jullie moeten dit al zo 
lang, dag na dag, volhouden.  Voor mij is het ontegensprekelijk.  Jullie worden gedreven door een passie 
voor de job , de kinderen en de samenleving.  Dat verdient, zoals de Sint dat altijd zegt, een dikke pluim 
!  Of onder volwassenen noemen we dat : “RESPECT !”.   

Ik was er zelf getuige van. Jullie lieten ook in deze donkere tijden de kinderen stralen.  Dat is zo mooi om 
te zien. 

Deze woorden van lof en waardering komen recht uit mijn hart.  Niemand heeft me  gevraagd om dit 
briefje te schrijven.  Maar jullie mogen gerust weten : Jullie zijn mijn helden !  Wat kijk ik er naar uit 
om jullie volgend jaar in levende lijve te mogen ontmoeten. 

Ik wens jullie nog alle succes en veel goede moed toe! 

En nu maar hopen dat ik nergens een taalfoutje heb gemaakt…  

Warme groeten , 

 

Sinterklaas 
 
 

 

 

 

 



 

 

365 nieuwe dagen zijn in de maak. 

Het lijkt wel een boek vol dromen, 

een reis voorbij de horizon. 

 

Maar eerst roept nu de stilte: 

‘Wacht! Blijf even staan! 

Kerst vraagt zijn welverdiende plekje.’ 

 

Het is de tijd van hoopvol samen zijn, 

van jouw hand in de mijne. 

Meer moet dat toch niet zijn? 

 

Ik wens je veel ‘gaatjes’ om te verlangzamen, 

van telkens een beetje stappen en dan weer…halt! 

 

Zo wordt het 

 een jaar vol MAGIE! 

 

                                 Een betoverend 2022 gewenst! 

 

 

 

 

 



 

 

Maandkalender – januari 2022 

ZA 1  

ZO 2  

MA 3  

DI 4  

WO 5  

DO 6  

VR 7  

ZA 8  

ZO 9 Einde kerstvakantie 

MA 10 10 uur: 4de leerjaar naar theater Speelman - Nautilus  

DI 11 10 uur: 3de leerjaar naar theater Speelman - Nautilus 

WO 12  

DO 13  

VR 14  

ZA 15  

ZO 16  

MA 17 
20 uur: ouderraad 
BKO gesloten – nieuwjaarsreceptie gemeente Kapellen 

DI 18  

WO 19  

DO 20  

VR 21 9.30 u – 10 u : 3B Bib bezoek 

ZA 22  

ZO 23  

MA 24  

DI 25  

WO 26  

DO 27 7.30 uur: 5e leerjaar Brussel Planetarium + Mira Grimbergen terug om 17/17.30 u 

VR 28  

ZA 29  

ZO 30  

MA 31  

 

 

 



 
Maandkalender – februari 2022 

DI 1  

WO 2  

DO 3  

VR 4  

ZA 5  

ZO 6  

MA 7  

DI 8  

WO 9 9.15 u: julesklassen naar theater Simone de Jong – Tim Tim 

DO 10  

VR 11  

ZA 12  

ZO 13  

MA 14  

DI 15  

WO 16 9.00 u – 10.00 uur: opendeurtje kleuterschool 

DO 17  

VR 18 
9.30 u – 10 u: 3B Bib bezoek 
9.15 u – 11.30 u: 2de leerjaar naar Mega Spelenpaleis 

ZA 19  

ZO 20  

MA 21  

DI 22 Oudercontact 6de leerjaar 

WO 23 
Oudercontact 6de leerjaar 
Carnaval Hoevensebaan 

DO 24 20 uur: Ouderraad 

VR 25 Carnaval EL + PVDH 

ZA 26 Start krokusvakantie 

ZO 27  

MA 28  



 

uw kind, onze zorg 


