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Schooljaar 2017-2018 

 

Thema’s januari-februari van de kleuterschool 

 

EL julesklassen: 08/01/2018 t/m 12/01/2018 ‘Rikki durft: licht en donker’ 

        15/01/2018 t/m 19/01/2018 ‘Brrr, wat is het koud’ 

                  22/01/2018 t/m 26/01/2018 ‘De kleuren van de zoen: kleuren’ 

                  29/01/2018 t/m 2/02/2018 ‘Vormen’ 

EL leefgroepen 1, 2 en 5: 08/01/2018 t/m 26/01 ‘Grootoudersfeest: de kleuren van de zoen’ 

                                          29/01/2018 t/m 9/02/2018 ‘Carnaval’ 

EL leefgroep 3 en 4: 08/01/2018 t/m 10/01/2018 ‘Wol’  

                                 11/01/2018 t/m 26/01 ‘Grootoudersfeest: de kleuren van de zoen’ 

                                 29/01/2018 t/m 9/02/2018 ‘Carnaval’ 

HB julesklas: 8/01/2018 t/m 19/01/2018 ‘de Post’ 

                      22/01/2018 t/m 26/01/2018 ‘Baby’s’ 

                      29/01/2018 t/m 9/02/2018 ‘Carnaval’ 

HB leefgroep 1: 8/01/2018 t/m 18/01/2018 ‘de Post’ 

                          19/01/2018 t/m 24/01/2018 ‘Gevoelens’ 

                          25/01/2018 t/m 9/02/2018 ‘Carnaval’ 

HB leefgroep 2: 8/01/2018 t/m 19/01/2018 ‘de Post’ 

                          22/01/2018 t/m 26/01/2018 ‘Gevoelens’ 

                          29/01/2018 t/m 9/02/2018 ‘Carnaval’ 

 

 

 

 



 

Ik maak me op voor Kerstmis met goud en zilverdraad 

en in de lichtjes 

sta ik stil bij ’t frêle wonder 

dat mij zijn eenvoud tonen wil. 

 

Ik maak me op voor Kerstmis met pot en pan en zoveel eten als maar kan 

en in die overvloed 

kijk ik naar die armtierige stal 

dat mij zijn dienstbaarheid tonen wil. 

 

Ik maak me op voor Kerstmis en schrijf de mooiste wensen 

en tussen al die woorden 

groet ik Maria 

die mij haar echtheid tonen wil. 

 

Ik maak me op voor Kerstmis met ongelofelijk veel pakjes 

maar in die drukte en in die schone schijn 

maak ik het even stil voor dat kind 

                                                                   dat groot was in zijn kleine zijn… 

                                                                                                                                    tekst: Nadia 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vanwege directie en het ganse leerkrachtenteam 



 

 

 

             

  

  

         

         

   

 

          Met de taxi  

vertrokken de kinderen 

op vakantie naar ‘onze 

school’! 

Enthousiast begon 

de bende met het 

maken van een 

aperitiefhapje en 

een dessertje. 

Het was heel gezellig om 

met z’n allen te picknicken 

onder de luifel. 

Platte rust … dit was 

even nodig na een super 

plezante namiddag in het 

zwembad van Brasschaat! 



Na een super geslaagde allereerste ‘bonte 

avond’ zijn de (b)engeltjes in hun bedje 

gekropen. Het verhaal van juf Diane deed 

wonderen, want het was redelijk snel stil. 

De volgende dag begon vroeg … na een 

kattewasje waren de kinderen 

uitgehongerd. Ze vlogen op de verse 

boterhammen met vleesje en confituur.  

We sloten onze schoolklassen af met een 

heel leuk toneel ‘Aardappelsoep’. We 

mochten dan ook van de vers gemaakte 

soep proeven!  

SCHOOLKLASSEN 2017 …  

HET WAS EEN SUCCES! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Het spaghettifestijn was een schot in de roos! 



 

Uitstap Brussel 

We vertrokken om kwart voor acht met de bus naar de VRT .  

We waren een half uur te laat door vertraging in de file. We kregen een heel leerrijke 

rondleiding door onze lieve gids. We bezochten de Ketnet-Studio, Van Gils en gasten , De 

weerstudio en Sporza. 

Om half twaalf vertrokken we met de bus naar het Koninklijk Paleis. De vlag hing op het 

dak dus de koning was er. Het was een heel mooi en groot Paleis. 

Daarna wandelden we naar het Vlaams Parlement om te gaan lunchen. We kregen er een 

gratis drankje en een chocolademunt. Daarna kregen we een toffe rondleiding door onze 

lieve gids Monja. Ze vertelde dat het Vlaams Parlement vroeger een postgebouw was, we 

kregen ook de Koepelzaal te zien. Kort samengevat: het was een hele leuke rondleiding.   

Om kwart na drie gingen we naar het hartje van Brussel. We brachten een bezoekje aan  

Manneken Pis. Toen mochten we met de centjes die we mee mochten nemen een klein 

souvenirtje kopen. Ik koos voor een Brusselse wafel mmm…zalig. 

Om half vijf vertrokken we 

naar huis en we kwamen 

om half zeven terug aan. 

Het was een superleuke dag 

die we allemaal nooit zullen 

vergeten. EINDE 

   

 

Roos Gemis, 6a 

 

 

 

 



Uitstap naar Brussel op 30/11/2017                                               Fleur 6B 
 

We moesten om 7:45 uur stipt op school zijn om dan met de bus te kunnen vertrekken. We 

hebben er zeker 1 uur en 30 min over gedaan om er te geraken. Het duurde even voor we de 

parking vonden, dus daardoor verloren we ook wat tijd.  

We gingen  eerst een bezoekje brengen aan de VRT. Dat is een gebouw waar tv programma’s 

opgenomen worden, ook radio-uitzendingen bv: MNM, Sporza, het weerbericht enz. In dat 

gebouw is ook de Ketnet studio, daar mochten we ook een kijkje gaan nemen. Ik mocht ook het 

weerbericht presenteren, dat was met een blue screen. Ahmed kon vliegen! Hij lag namelijk op 

een blauwe blok die op wielen stond. Blauw zie je namelijk niet dus hij kon net vliegen, echt 

super grappig! Nadat we bijna heel het gebouw hadden bezocht was het tijd om terug naar de 

bus te gaan.  

Toen  gingen we het Vlaams Parlement bezoeken. Eerst zagen we het Koninklijk Paleis, daar 

mochten we jammer genoeg niet in. Toen ineens ging de poort open en reed er een auto uit 

(misschien zat daar de koning wel in!).Toen gingen we eerst eten in het Vlaams Parlement. We 

kregen daar ook een gratis drankje. Dan kregen we een rondleiding van een mevrouw. Het was 

daar echt super groot! We bezochten een grote zaal 

waar alle decreten worden opgesteld. Ik zat op de 

plaats van meneer Beenders in de koepelzaal. Toen 

we naar Manneken Pis gingen, was het buiten aan 

het sneeuwen! Toen we Manneken Pis gevonden 

hadden, dacht ik echt dat die groter ging zijn, want 

58cm is toch niet zo klein. We mochten 4 euro 

meenemen, dus toen kregen we even de tijd om een 

souvenirtje te kopen. Ik had een klein Manneken Pis 

gekocht. Dan was het tijd om terug met  de bus naar 

school te gaan. Normaal waren we om 18:00uur terug op school, maar er was vertraging dus 

waren we er pas om 18:35uur, dus dat wat niet zo leuk. Het was echt een super leuke dag!  

 

 

 

 

 

 

 

 



De Hotdog actie is er weer!!!!! 

 

Wij, de kinderen van het 5de leerjaar, hebben weer hun hotdogactie gehouden. 

Voor heel Klavertje Vier moesten we bijna 400 hotdogs maken. 

Al het geld dat we hebben verdiend, gaat naar Het Sterrenhuis. 

We hebben wel 666 euro bijeen gespaard. 

Volgende week  gaan we het ook naar het Sterrenhuis in Brasschaat brengen, daarmee 

kunnen ze voor de bewoners speciale dingen kopen. 

Wij vonden het leuk om die hotdogs te maken met al onze liefde. 

Kato en Chadyr van 5a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Hotdogactie 

 

Wij hebben op 5 december 2017 wel 400 hotdogs gemaakt. Dat was wel goed voor meer dan 600 euro voor  het 

Sterrenhuis in Brasschaat. 

We hebben hard moeten werken om alles klaar te maken. Maar het is gelukt  

Het verliep heel vlot. We waren zelfs een kwartier sneller klaar dan de andere jaren. 

We vonden het ook heel leuk om al die hotdogs te maken. 

We zijn zeker dat iedereen heeft gesmuld. 

Met het geld kunnen de mensen van het Sterrenhuis spelletjes kopen. 

Vorig jaar hebben ze met het geld een fikfak spel gekocht (Een spel om de zintuigen te prikkelen). 

Dinsdag brengen we een bezoekje aan het Sterrenhuis en gaan wij het geld afgeven. 

We zijn heel blij dat we de mensen uit het Sterrenhuis hiermee kunnen helpen. 

 

THE END 

 
OLIVIA EN LISA 

 

   
 

 

 



Sinterklaas op de Hoevensebaan 

Op een donkere winterdag 

’s morgens in de vroegte 

Stonden wij allen klaar 

Om de Sint te groeten 

 En toen hij er aan kwam 

Met zijn zwarte knecht 

Klopten onze hartjes 

Want hij was het echt 

 

Maar dan even later 

Was er een probleem 

Het boek dat was verdwenen 

En Pietje was alleen 

Dan maar allemaal zoeken  

Waar dat boek toch was 

Toen zagen we het andere Pietje 

Bedeesd staan op het gras 

 

Hij had het boek verborgen 

Daar achter zijn rug 

De Sint die was zo blij 

Hij had zijn boek terug 

 

“Pietje, Pietje toch, waarom heb je dat gedaan ?” 

“Sint, ik was zo bang dat mijn naam er in zou staan.  

Want al ben ik lief en fijn, 

Ik durf ook we eens een deugniet zijn. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Sneeuwpret 

 

Sneeuwvlokjes dwarrelen in het rond 

uit de lucht tot op de grond 

dwarrel, dwarrel kom jij maar 

zo, nu is mijn sneeuwbal klaar 
 

 

 

 

 

  

Sneeuwballen vliegen in het rond 

door de lucht en op de grond 

zoef, zoef, kom jij maar 

nog een paar 

en mijn sneeuwpop is klaar! 
 

 

 

 

We kleden ons lekker warm aan,  

om naar de sneeuw te gaan.  

Voelen, proeven, gooien, sleeën,… 

Vinden we fijn! 

Maar zijn ook blij als we terug binnen zijn.  

 

 

Groetjes  

De Julesklas Hoevensebaan 

 



Het sinterklaasfeest op de Engelselei 

 

Op maandag 27 november stond er plots een tent in onze 

turnzaal. Samen gingen we met de kleuters en de leerlingen 

van het 1ste leerjaar eens zien van wie de tent zou zijn. De 

kinderen wisten het al heel snel, de tent was van zwarte piet. 

Bij de tent lag ook een brief, daar stond in geschreven dat 

spelletjespiet in onze school komt logeren voor de ganse 

week. Hij wou graag de kinderen leren kennen en ook eens 

een keertje in ons klassen spelen. 

 

 Elke dag werd er door de kinderen speelgoed klaargezet voor    

spelletjespiet. Hij kwam dan als de kinderen naar huis waren op 

bezoek in de klassen. Zwarte piet liet dan ook telkens wat lekkers 

achter. Snoepjes, koekjes, … In alle klassen werd er tijdens de week 

druk geknutseld voor Sinterklaas en zijn pieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na een ganse week vol spanning voor de komst van de Sint, was het 

vrijdag 1 december eindelijk zo ver. Maar waar was de Sint? Nu stonden 

er plots 2 tenten op de speelplaats. De kinderen begonnen samen met juf 

Sandra en meester Erik al liedjes te zingen. De pieten kwamen op school 

aan met koffiekoeken, maar zonder sinterklaas. Waar was de Sint dan? In 

de tent was geen Sint te zien. Toen hoorden we plots juf Nadia en zagen 

we ook de Sint. Hij was al rustig met juf Nadia een kopje koffie gaan 

drinken. Zo kon hij al een beetje wakker worden, na een koud nachtje in 

de tent.  

 

 

Nadat we de Sint en zijn pieten hadden ontvangen op de speelplaats, 

vertrokken de mama’s en papa’s naar huis en gingen de kinderen in de klas 

wachten op het bezoek van de Sint. In de klassen werd de Sint telkens heel 

warm ontvangen door al die brave kinderen. De zwarte pieten hadden voor 

elke klas een grote zak met speelgoed bij en voor elke kindje een zakje met 

lekkere speculaas en mandarijntjes. Wat waren de kinderen hier blij mee. Na 

een lange drukke dag ging de Sint terug naar huis, want hij had dat volgende 

dagen nog veel werk te doen.  

Bedankt Sinterklaas en zwarte piet voor het speelgoed en al dat lekkers! 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leefgroep 2 

De afgelopen weken waren onvergetelijk…  

Toen Sinterklaas en de Zwarte Pieten waren vertrokken, werden we aangenaam verrast door… 

sneeeeeeeuw !!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ja, ja, wij hopen op een gezellige witte kerst!   

 

 

 

 

 

 

 



SINT OP PASTOOR VANDENHOUDTSTRAAT 

 

Nadat de Sint alle kinderen van de Engelselei had bezocht, 

mochten ook de kinderen van het tweede  leerjaar de Sint 

ontvangen in de turnzaal. De kinderen zongen liedjes en de Sint 

las voor uit het grote boek van Sinterklaas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dit ontzettend fijn bezoek zette de Sint zijn 

tocht verder naar de refter op de Pastoor 

Vandenhoudtstraat. Daar hadden de kinderen 

van het 3de leerjaar allerlei leuke activiteiten voor 

de Sint en zijn pieten voorbereid. Ook dit was een 

groot feest. 

 

 

 

 

 

 

Als laatste bracht de Sint nog een kort 

bezoekje aan alle klassen van het 4e,5e 

en 6e leerjaar. Daarna was het jammer 

genoeg weer tijd om afscheid te nemen. 

Het was tijd om naar huis te gaan, 

waarbij we nog plechtig werden 

uitgewuifd door de goedheilig man. 



 
   FLUO AAN GOED GEDAAN !! 
 
 
 
In deze donkere wintermaanden is het extra belangrijk om een fluohesje aan te hebben!!  
Wij hebben dan ook net als vorig jaar een spaarkaart met tien Sam de slang stickers!  
Er zijn 10 onaangekondigde controles om te kijken wie er een fluohesje aan heeft!  
Fluohesje aan, dan komt er een slang op je kaartje staan!  
 
Als je 10 stickers hebt verdient dan krijg je een mooie beloning met heel de klas!  
 
Het eerste trapje naar de top hebben we met volle overtuiging gehaald! 85 % van onze leerlingen hadden een 
fluohesje aan. Met iedereen zijn zichtbaarheid, verantwoordelijkheid en enthousiasme zullen we de volgende 2 
trapjes ook wel behalen! 
 
 
 

Denk eraan: Met fluo aan , ziet men je beter staan. 

Wij gaan er met de hele school tegenaan. 

 
 
DOE ZO VOORT !! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bericht aan de ouders: de FLUO Hesjes zijn terug verkrijgbaar op het 
secretariaat van de Engelselei! 

 

 



 

Maandkalender – januari 2018 

MA 1  

DI 2  

WO 3  

DO 4  

VR 5  

ZA 6  

ZO 7 Einde Kerstvakantie 

MA 8 Ouderraad 20.00u 

DI 9  

WO 10  

DO 11  

VR 12 Medisch onderzoek 3A + 3B – op school 

ZA 13  

ZO 14  

MA 15 Geen naschoolse opvang 

DI 16 Start watergewenning 5-jarigen / Fietsen 1C + 2A 

WO 17  

DO 18  

VR 19 2e leerjaar uitstap naar Klina - Brasschaat 

ZA 20  

ZO 21  

MA 22  

DI 23  

WO 24  

DO 25  

VR 26 
Grootoudersfeest kleuters EL – 9.30u 
1e leerjaar – uitstap naar Zoo Antwerpen 

ZA 27 
Winterfeest kleuters EL – 10.30u  
Winterhappening ism ouderraad ‘Superhelden in de ruimte’ 

ZO 28  

MA 29  

DI 30 VM watergewenning 5-jarigen / Fietsen 2B + 3A/ Mega spelenpaleis 2de lj vm 

WO 31 9.00u tot 10.00u opendeurtje kleuterschool 

 

 

uw kind,onze zorg 
 

 

 



 

 

 

 

 

Maandkalender – februari 2018 

DO 1 Uitstap 2A naar ‘t Steen 

VR 2 Uitstap 2B naar ‘t Steen 

ZA 3  

ZO 4  

MA 5  

DI 6 Theater “De Kluizelaar” - 10.45u: EL1+3+4 – 14.00u: EL5, HB1+2 

WO 7 Carnaval  Hoevensebaan / Ouderraad EL 20.00u 

DO 8  

VR 9 Carnaval  Engelselei + Pastoor Vandenhoudtstraat 

ZA 10 Begin Krokusvakantie 

ZO 11  

MA 12  

DI 13  

WO 14  

DO 15  

VR 16  

ZA 17  

ZO 18 Einde Krokusvakantie 

MA 19 13.30u 3A + 3B filmvoorstelling “Zooks”/ 6de lj op bezoek in Mater Salvatoris 

DI 20 
4e leerjaar uitstap Gallo Romeins museum Tongeren / 10.00u 5+6e leerjaar naar 
“Zooks” 

WO 21  

DO 22 Theater “Babelette” -14.00u HB1+2, EL5  

VR 23 Theater “Babelette” - 9.15u EL1+2+3+4  

ZA 24  

ZO 25  

MA 26  

DI 27 VM watergewenning 5-jarigen / Fietsen 4A + 4B 

WO 28  

DO 29  

VR 30  

ZA 31 
 
 

 

uw kind,onze zorg 
 

 

 



Feestdagen vol warmte, 

 

licht en gezelligheid, 

 

een jaar van geluk 

 

met veel tijd om te genieten 

 

van de fijne dingen van het leven. 

 

Een fijne kerst en een sprankelend 2018 

 

 

 

Vanwege de basisschool Klavertje Vier 

Vanderhoven Philip 



Belangrijke mededeling 

 

Vanaf maandag 8 januari 2018 zullen de leerlingen die na schooltijd met de rij 

van vestiging Pastoor Vandenhoudtstraat naar de Engelselei gaan, niet meer 

langs de Rode Poort de school verlaten. Ze gaan langs een doorgang die 

uitkomt ter hoogte van  

Engelselei nr 33. 

Mogen wij vragen de kinderen niet uit de rij te halen, maar naar goede 

gewoonte af te halen op de speelplaats van de Engelselei. 

Met dank en vriendelijke groeten. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Organisatie refterbeurten Pastoor Vandenhoudtstraat 

Na een geslaagde proefperiode en een evaluatie met leerlingen en 

refterpersoneel, wordt er vanaf 1 januari 2018 in 3 groepen gegeten in de 

refter 

 

Van 12.05 uur tot 12.25 uur 2
de

 en 6
de

 leerjaar 

Van 12.25 uur tot 12.45 uur 3
de

 en 5
de

 leerjaar 

Van 12.45 uur tot 13.05 uur  4
de

 leerjaar 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Op 16/01/2018 start het kleuterzwemmen voor 5-jarige kleuters. 

Hierbij een oproep aan de ouders om met uw kleuter 

enkele praktische handelingen te oefenen, zoals: 

zelfstandig kleertjes aan en uit doen, 

zwembroek/badpak aandoen, afdrogen, kleren 

opvouwen …  Onze tip: een zwembadbezoekje tijdens 

de kerstvakantie!  



Leuke activiteiten in Januari 2018 

 

 

 

Grootoudersfeest: vrijdag 26 januari 2018  

Winterfeest: zaterdag 27 januari 2018  

 

 

 

“Welke kleur heeft een zoen?”  

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

In samenwerking met de ouderraad organiseert 

                    Basisschool Klavertje Vier: 

 

WINTERHAPPENING: zaterdag 27 januari 2018 

          “superhelden in de ruimte” 

 

 

 

 

 



 

 

 

uw kind, onze zorg 


